
Van Martini naar MFC Sneek

Onder de Martinikerk van Sneek bevindt zich geen terp maar een oeverwal. 
De Friese klei werd in deze omgeving afgedekt met een laag veen. Langs de 
oevers van de veenriviertjes zette zich een stevige laag sediment af.   
De eerste bewoners waren pragmatisch: als er een natuurlijke hoogte in het 
landschap ligt, waarom zou je dan een kunstmatige hoogte bouwen? 

Ten westen van de stad liggen de oudste sporen van menselijke 
aanwezigheid. In de wijk Tinga zijn resten gevonden van terpen uit de derde 
eeuw, in het nieuwe industriegebied De Hemmen III van nog ouder. De 
bewoners trokken weg, maar keerden vanaf de zevende eeuw terug. 
Dat beeld is overal in de Friese kustgebieden te zien. De Lege periode van 
de vierde tot de zesde eeuw lijkt te maken te hebben met een verhoogde 
zeespiegel, wellicht ook een pandemie. 
Vanaf achtste eeuw werd de veenontginning groot aangepakt. Resten van de
eerste permanente bewoning van Sneek zijn gevonden aan de oever van het 
veenriviertje it Ges, hier om de hoek. Een echte nederzetting ontstond daar 
rond het jaar 900. 

Die allereerste bewoners, die rond het begin van onze jaartelling in dit gebied
terpen aanlegden, behoorden tot Germaanse stammen en aanbaden 
ongetwijfeld de goden van het Germaanse pantheon. Degenen die rond 900 
aan de oevers van it Ges neerstreken, waren waarschijnlijk al tot het 
christendom bekeerd.

Aanvankelijk moesten de meeste Friezen niets hebben van dat nieuwe 
geloof. De Frankische overheersers probeerden hun het christendom op te 
leggen en daar was veel weerstand tegen. We weten allemaal hoe het afliep 
met Bonifacius. De missionaris had dat mede aan zichzelf te danken. Zijn 
werkwijze was compromisloos. Hij hakte heilige bomen om en vernielde 
tempels, en dat bleek niet de juiste manier om de Friezen tegemoet te treden.
Op het einde van zijn leven kwam hij terug, met een leger. 
Hoogstwaarschijnlijk werd hij niet vermoord, zoals de geschiedenisboeken 
ons leerden, maar sneuvelde hij in de strijd. Kwade tongen beweren zelfs dat 
hij bewust de marteldood zocht.

Pas na hem slaagden missionarissen als Liudger en Odulphus erin de 
Friezen te bekeren, met name dankzij hun meer verzoenende aanpak. Dat 
gebeurde elders ook en die benadering leidde er uiteindelijk toe dat 
elementen uit de Germaanse religieuze traditie werden opgenomen in het 
christendom, met Pasen en Kerst als bekendste voorbeelden. 



In Sneek, toen nog Ter Snake, kwam rond het jaar 1000 een houten kapel te 
staan. Niet lang daarna verrees een eerste kerk uit tufsteen. Dat was een 
teken van welvaart, de steen was kostbaar en moest van ver worden 
aangevoerd. De kerk was gewijd aan de katholieke bisschop en heilige 
Martinus van Tours. Zijn verhaal komt niet voor in de Bijbel, het dateert uit de 
vierde eeuw.
Martinus leefde als kluizenaar toen hij een bedelaar trof. Zijn mantel sneed hij
toen in tweeën, en hij gaf de helft ervan aan de man. Later werd hij bisschop 
van Tours. 
Na zijn dood werd de mantel van Sint-Maarten als reliek vereerd in een kleine
ruimte in de kerk van Tours, een soort schatkamer, waar de koningen tot de 
heilige kwamen bidden. Een mantel heette destijds een 'capella', de naam 
van de mantel ging over op de ruimte, la chapelle, en zo danken we ons 
woord 'kapel' indirect aan de heilige Martinus. Het wapen van Utrecht is een 
schild, diagonaal doorsneden. De rode helft is de halve mantel van Sint-
Martinus, de beschermheilige van ook die stad. 

Maar dat geheel terzijde, terug naar Sneek. 
Rond 1300 kreeg de stad een nieuwe Sint-Martinuskerk, dit keer gebouwd 
met kloostermoppen, Alde Friezen. 

Aan het uiterlijk van veel Friese dorpskerken is de bouwgeschiedenis te 
herleiden. In buitenmuren zitten nog stukken tufsteen, het is duidelijk 
zichtbaar waar de kerk ooit is vergroot en uitgebouwd. In Sneek niet, hier 
zitten alleen wat resten onder de grond. De oude kerk is afgebroken, de 
nieuwe kwam ervoor in de plaats. Andermaal is dat een teken van welvaart. 

Onder de oudste kerken in het Friese kustgebied gaan Germaanse 
heiligdommen schuil, amuletten voor goden als Wodan, sieraden met tekens 
in runenschrift. Later werden er ook beeldjes voor Romeinse goden als 
Jupiter of Mercurius achtergelaten. De kans dat die hier in Sneek liggen is te 
verwaarlozen. 

Uit de bouwgeschiedenis van de Martinikerk blijkt telkens weer dat het Sneek
lange tijd economisch voor de wind ging. Rond 1500 kwam er een volgende 
make-over, het nieuwe kerkgebouw kreeg de vorm van een basiliek. 

Wij kennen het woord basiliek uit de kerkelijke bouwkunst, maar de 
oorsprong gaat verder terug en zegt in de eerste plaats iets over de vorm van
een gebouw. Bij de Romeinen was een basilica een hal die bestond uit een 
verhoogde middenpartij, met een aantal schepen en met een apsis, een 
halfronde uitbouw. Veel Romaanse kerken kregen het uiterlijk van zo'n 
basilica. Later werd het in de katholieke kerk gewoonte om bijzondere 



kerkgebouwen basiliek te noemen, ongeacht hun vorm. De enige basiliek van
Friesland staat in Bolsward, in 2017 werd de Sint-Franciscuskerk tot basiliek 
verheven. 

De oorsprong van de basiliek is niet religieus. Aan het forum, het centrale 
plein in Romeinse steden, stond doorgaans een basilica. Vrijwel altijd was dat
zo'n hal, met een hoog middenschip, twee of zelfs meer zijbeuken en een 
apsis. De hal was een plek van samenkomst waar allerlei openbare 
bijeenkomsten plaatsvonden. Hij diende ook als marktplaats en als 
beursgebouw. In de apsis werd recht gesproken.
We zouden het, in hedendaagse termen, een multifunctioneel centrum 
kunnen noemen. Het publieke leven van een Romeinse plaats concentreerde
zich in en rond de Basilica, het kloppende hart van een stad. De tempel waar 
de Romeinen hun goden vereerden, stond doorgaans buiten het centrum.

Een prachtig voorbeeld is te vinden in de belangrijkste Romeinse stad van de
Nederlanden: Tongeren, even ten westen van Maastricht. Daar staat aan de 
Markt de Onze-Lieve-Vrouwe basiliek. Toen de vloer van die monumentale 
kerk eruit moest voor de aanleg van vloerverwarming, kwamen resten van de 
Romeinse stadsmuren tevoorschijn, fundamenten van de eerste kerk en van 
nog zeker vijf latere uitbreidingen, van sarcofagen en vloermozaïeken. Alles 
is zorgvuldig geconsolideerd. Je kunt de kerk zelf bezoeken, maar nog veel 
interessanter is het museum onder de vloer. Langs de archeologische 
vondsten is een ondergrondse wandelroute ingericht. Er zijn onder andere 
muurresten van die eerste basilica te zien. 

De basilica van Tongeren dateert uit de vierde eeuw. Het christendom won in 
die periode snel aan populariteit nadat de Romeinse keizer Constantijn de 
Grote deze nieuwe religie had toegestaan. Net als in de meeste andere 
Romeinse steden kreeg het marktgebouw van Tongeren de functie van 
kerkgebouw. Eerst tijdelijk, net als op de meeste plaatsen waren de 
christenen slechts één van de gebruikersgroepen. Met gordijnen konden 
ruimtes binnen worden afgescheiden, zodat meerdere activiteiten tegelijk 
konden plaatsvinden. Net als in veel andere steden nam het christendom het 
publieke marktgebouw uiteindelijk helemaal over en maakte er een tempel 
van. De naam bleef basiliek. 

Vanuit de Romeinse gebieden breidde het christendom zich over Europa uit, 
het noorden was als laatste aan de beurt. In veel plaatsen kreeg het centrum 
een inrichting naar Romeins model: een marktplein met een basiliek, of een 
andere kerk. Pas veel later kwam daarnaast een gebouw te staan waar de 
wereldlijke macht zetelde. Soms gingen de twee de competitie aan, maar 
meestal was de kerk groter dan het stadhuis. Het christendom plaatste 
zichzelf als vanzelfsprekend in het middelpunt van de gemeenschap.
Zo ook in Sneek. Op het hoogste punt van de nederzetting bouwden de 



bewoners hun eerste houten kerk, Sneek vormde zich eromheen en 
uiteindelijk kreeg de kerk de vorm van een basiliek. 

De oorsprong van veel Friese terpdorpen ligt ver voor de komst van het 
christendom. Het hart van de nederzetting, het hoogste punt van de terp, 
vormde de drinkwaterpoel: de dobbe. 

Toen vanaf de twaalfde eeuw vanuit de kloosters de kust werd bedijkt en de 
terpen hun functie verloren – de dijken hielden voortaan de zee buiten de 
deur – dempten de bewoners hun dobbes en bouwden er kerken voor in de 
plaats. 
Water had een grote symbolische waarde, gold als levensbron. De kans is 
groot dat bij de dobbes op de terpen in de Germaanse tijd al goden werden 
vereerd. In veel verhalen over vroege missionarissen spelen bronnen een rol.
Willibrordus zou er een aantal geslagen hebben, bijvoorbeeld door met zijn 
staf op de grond te slaan. De Bonifatiusbron in Dokkum zou zijn ontstaan 
toen zijn paard een gat in de grond stampte. Waarschijnlijk ging het echter 
om een bron met een Germaans heiligdom, die later is gekerstend. 

Even een paar zaken op een rij: 

– In deze contreien woonden eerst Germanen. 
– De Romeinen kwamen met een leger, maar reikten niet tot de Friese 
gebieden.
– Na jaren van strijd stonden de Romeinen de christenen toe hun, toen nog 
katholieke, religie te belijden.
– De Franken overwonnen de Friezen en legden hun religie op. Ook de god 
van deze Sint-Martinuskerk was in eerste instantie de god van de 
katholieken, de schutspatroon een Franse heilige. In de tiende eeuw was 
simpelweg iedereen katholiek, wel zo overzichtelijk.
– De eerste protestanten kwamen met geweld. De Beeldenstorm liet ook in 
Sneek sporen na. 
-Na de Reformatie moest de heilige Martinus zijn plaats afstaan, al bleef zijn 
naam aan de protestantse kerk kleven.
-Tijdens Bataafse Revolutie, aan het einde van de achttiende eeuw, spoelde 
opnieuw golf van geweld over Nederland, ook in Sneek. In het interieur van 
de Martinikerk moesten dit keer vooral familiewapens eraan geloven. Daarna 
werd de oude orde grotendeels hersteld, maar sindsdien is er in de 
Nederlandse grondwet wel sprake van een scheiding van kerk en staat. 
-vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw is een grootschalige 
ontkerkelijking ingezet. Die komt niet met geweld maar op kousenvoeten. 
Voor kerkgebouwen kunnen de gevolgen echter net zo verwoestend zijn als 
de Beeldenstorm. 



Een grote gemene deler door al die eeuwen heen is dat religies komen en 
gaan, soms met geweld, maar heilige plekken blijven heilige plekken. 

Volken die, al dan niet gedwongen door overheersers, overgaan op een 
nieuwe religie, religieuze gebouwen die nieuwe gebruikers krijgen: het is van 
alle tijden en van overal. Net als alles in het leven kennen ook religies 
periodes van bloei en van verval. 

In het zuiden van Spanje stonden al christelijke kerken toen er een moorse 
invasie kwam. De kerken werden tot moskeeën gemaakt, vaak verder 
uitgebouwd, en bleven dat eeuwenlang. In steden als Sevilla en Granada 
heeft de kathedraal niet de kruisvorm, maar zijn ze nog herkenbaar als 
omgebouwde moskeeën. De moskee van Cordoba was zo ongelooflijk groot 
dat er een kathedraal in werd geplaatst. Een groot deel van de moorse 
architectuur bleef intact en ook de mihrab, de muur die aangeeft waar Mekka 
ligt en wat de richting is waarin moet worden gebeden, bleef intact. 
In Istanbul is Ayasofia gebouwd als kathedraal, werd later moskee, onder 
seculier bewind een museum en nu is het weer een moskee.
In Drenthe zijn kerken op de fundamenten van hunebedden gebouwd, in 
dorpen als Wânswerd of Rinsumageest staat de kerk bovenop een van 
oorsprong Germaans heiligdom. 

In de zestiende eeuw moest in de noordelijke Nederlanden het katholicisme 
eraan geloven. In Sneek was er na de Reformatie kennelijk onvoldoende geld
voor onderhoud van die kolossale basiliek die de Martinikerk op dat moment 
was. In 1681 stortte een van de torens in. De rest van de kerk was zo 
bouwvallig dat werd besloten het gebouw danig te verkleinen en te verlagen. 

Vandaag zijn we op een moment gekomen waar, dit keer zonder actieve 
inbreng van buitenaf, de kerk weer dreigt te vervallen. De gelovigen die 
samenkomen in de Martinikerk zijn met te weinig om het onderhoud te 
bekostigen. 

In de hoogtijdagen leefden in Sneek veel katholieken, was er steeds meer 
geld en kon de kerk steeds groter worden. Nu zijn er steeds minder 
protestanten en is het kerkgebouw een jas die al een keer werd ingenomen, 
maar die alsnog te groot blijkt te zijn. 

De stichting van Vrienden van deze Martinikerk is opgericht om het gebouw 
in stand te houden en de deur open te zetten voor andere groepen dan alleen
de kerkelijke gemeente. Tijdens het voorgesprek dat ik voorafgaand aan deze
lezing met enkele bestuursleden had, rees de vraag hoe de Martini weer het 
middelpunt van Sneek zou kunnen worden, een plek voor iedereen. 



In mijn leven speelt religie geen rol van betekenis, voor mij persoonlijk is een 
kerk in de eerste plaats een cultuurhistorisch monument. Een belangrijk 
monument, dat wel. Dat geldt voor veel mensen, en voor steeds meer 
mensen. 

Ik besef dat dit voor velen een gewijde plek is, en het is nadrukkelijk niet mijn 
intentie om heilige huisjes – dit heilige huis – omver te schoppen. 
Maar wanneer de vraag is hoe deze tempel in seculiere tijden een functie kan
krijgen en zo kan worden behoed voor verval, kan dat tot conclusies leiden 
die sommigen als pijnlijk zullen ervaren. 

Met het verdwijnen van de cultus rond de Griekse en Romeinse goden zijn 
hun tempels afgebroken of tot ruïnes vervallen. Het is niet ondenkbaar dat 
dat op de langere termijn ook met veel kerken van het christendom zal 
gebeuren. Sterker nog: dat is al aan de hand, er worden kerken gesloopt. Het
zou jammer zijn als dat met de Martini gebeurt, en dat doemscenario lijkt me 
dan ook nog heel ver weg. 

Wanneer ik in een plaats kom waar ik niet bekend ben, loop ik graag even de 
kerk binnen. Bij een katholieke kerk is dat geen probleem, daar staat de deur 
bijna altijd open. Veel protestante kerken hier in Friesland vallen onder 
stichting Alde Fryske Tsjerken. In de meeste gevallen is het mogelijk de 
sleutel op te halen bij een sleuteladres. 

Friesland is de provincie met de hoogste 'kerkdichtheid' van Nederland. Het 
sluiten van kerken is hier niets nieuws. In veel kleinere plaatsen heeft de kerk
een andere functie gekregen. Ook in Sneek kwamen diverse kerken leeg te 
staan, alleen de PKN heeft hier in de afgelopen jaren al twee gebouwen 
moeten opgeven.

Het kan ook de andere kant op gaan. Zo werd een postsorteercentrum 
omgevormd tot kerk, hier aan de ringweg in Sneek. Maar of dat werkt, weet ik
nog niet zo zeker – al helemaal niet vanuit een cultuurhistorisch gezichtspunt.
Ik fietste er een keer langs op een regenachtige dag en stapte af. Ik stond 
voor groot stalen hek rond een verlaten parkeerterrein, daarachter zag ik een 
lage vierkante loods met grijze beplating. Auto's op de ringweg suisden 
voorbij, aan een vlaggenmast hing een rafelige vlag waarop stond dat God 
keek naar zijn schepping en zag dat het goed was. 
Dat was dan in ieder geval een god met een optimistisch inborst. 

Maar de groei van sommige gemeentes ten spijt: in de praktijk loopt het 
aantal gelovigen terug. Overal ter wereld, bij vrijwel alle religies. *

*Bron: De Volkskrant – 4 september 2025
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Werkelijk overal. Onlangs was ik in Sint-Maartensdijk op het Zeeuwse eiland 
Tholen. Dat stadje heeft drieduizend inwoners en vier kerken waarvan drie 
gereformeerd. De grootste, ook oorspronkelijk aan Sint-Maarten gewijd, is nu 
van de Hersteld Hervormden. Ze vertelden me dat ze vijf jaar geleden voor 
het eerst hadden toegestaan dat er een lezing in de kerk werd gehouden, en 
dat ze daarmee een grote hobbel hadden genomen. Zelfs daar, in de harde 
kern van wat we de biblebelt zijn gaan noemen, lukt het de kerkelijke 
gemeentes niet om hun gebouwen overeind te houden met diensten alleen.

Ook nog niet zo lang geleden was ik in Roeselare, in West-Vlaanderen. Daar 
bezocht ik een museale expositie in een voormalig kerkgebouw.
De kerk in kwestie was katholiek en is een paar jaar geleden met een 
speciale mis ontwijd en zo gereed gemaakt voor zogeheten profaan gebruik. 
Voor de volledigheid: een katholieke kerk is vierentwintig uur per dag en 
zeven dagen per week een heilige ruimte. Voor de gelovigen is God fysiek 
aanwezig in het tabernakel, waar de gewijde hosties bewaard worden. 

Een protestantse kerk is alleen tijdens de dienst een heilige plek.
Dat maakt de zaken wat overzichtelijker voor de Martinikerk van Sneek. Deze
van oorsprong katholieke kerk is al eens ontwijd, door de Beeldenstorm, en is
buiten de diensten om in feite gewoon een heel groot gebouw. 

Van Dussy Hofstra, predikant bij de PKN-gemeente in IJlst, kreeg ik de tip dat
in Culemborg een stichting voor één symbolische euro het beheer van de 
monumentale Barbarakerk heeft overgenomen. Culemborg is in omvang te 
vergelijken met Sneek, ook daar moest de PKN kerkgebouwen afstoten en 
bleef de monumentale middeleeuwse kerk in het centrum als laatste over. De
gemeenteraad ging daar – unaniem – akkoord met een structurele bijdrage 
voor de stichting die kerk beheert, vooral vanwege het cultuurhistorische 
belang van het monumentale gebouw voor de inwoners. 

De PKN ging akkoord met een nieuwe functie van het gebouw en met het 
gegeven dat er voortaan een brede waaier aan activiteiten zou plaatsvinden, 
maar wel met de voorwaarde dat het primair een kerk blijft en dat er elke 
zondag een dienst wordt gehouden. 

Dat klinkt hoopgevend, maar er zijn drie grote verschillen met Sneek. 
-Culemborg is een gemeente die niet veel groter is dan de stad zelf, en die in 
totaal slechts vijf kerkgebouwen telt, waaronder één beeldbepalend 
monument uit de middeleeuwen. 
-Vrouwe Elisabeth van Culemborg was een middeleeuwse weldoenster die 
de kerk in de 16e eeuw liet verfraaien en een fortuin naliet waaruit nu nog 
jaarlijks een flink bedrag naar de beheersstichting vloeit. 
-Met 600 zitplaatsen is de Barbarakerk veruit de grootste publieke ruimte in 



Culemborg. Het grootste theater van de stad is gevestigd in een oude school 
en telt 130 zitplaatsen. De Martinikerk in Sneek staat tegenover het 
kunstencentrum Atrium – waar een voormalige kerk nu een van de zalen is – 
en op een steenworp van het theater. 

De Martinikerk van Sneek moet het stellen zonder middeleeuwse suikertante,
heeft als evenementenlocatie veel concurrentie in de directe omgeving en 
maakt bovendien deel uit van de grootste gemeente van Nederland. En dat is
misschien wel het grootste struikelblok: de gemeente Súdwest-Fryslân telt 
154 kerkgebouwen en vier kapellen. Meer dan een derde daarvan heeft in de 
loop der jaren al een nieuwe bestemming gekregen, het is ondoenlijk om de 
gemeente overal mee te laten financieren bij het behoud van kerken.

Op mijn vraag hoe de gemeente Súdwest-Fryslân met dat tegelijkertijd 
culturele en religieuze erfgoed omgaat, kreeg ik de 'Kerkenaanpak' 
toegestuurd, een beleidsstuk uit 2020. Veel omhaal van woorden, de kern 
van het verhaal is: wat kunnen kerkeigenaren zelf doen, en hoe kan de 
gemeente daarbij adviseren?

Met een areaal van 158 kerkgebouwen kan ik me daar wel iets bij voorstellen,
maar de Martinikerk in Sneek, met alle respect, is toch van een andere orde 
dan de dorpskerk van bijvoorbeeld Schettens (waar toeristen overigens 
kunnen overnachten, behalve eens in de drie weken wanneer er op zondag 
een dienst is). De Martini is een beeldbepalend gebouw, met een grote 
cultuurhistorische waarde, en is in overdrachtelijke zin een hete aardappel die
de gemeente niet eindeloos kan blijven doorschuiven. 

Ik heb niet de wijsheid in pacht en ik heb geen panklare oplossingen. Maar ik 
kan hier vanavond wel voorzetjes geven, meedenken over antwoorden op de 
vraag hoe de Martinikerk gedeeld kan worden door alle Sneekers. Daarbij 
kies ik voor de mild-filosofische insteek, gebaseerd op de historische loop der
dingen. 

Waar vroeger kerk en staat warmpjes tegen elkaar aan schurkten, hebben we
nu te maken met een kerkelijke en een burgerlijke gemeente en een 
ontkerkelijking waaraan voorlopig nog geen einde lijkt gekomen. Ook in 
Súdwest-Fryslân WF is het aantal inwoners dat zichzelf rekent tot een 
kerkelijke gezindte tot onder de 50% gedaald, het aandeel van de PKN onder
de 20. 

De kerk staat niet langer in het midden. Dat wil zeggen: het gebouw wel, de 
religie niet. 



De vanzelfsprekendheid waarmee het christendom ooit de centrale plek in 
onze gemeenschappen innam, is verdwenen. Dat is een gegeven.

Naar mijn stellige overtuiging zou de burgerlijke gemeente moeten instappen 
en een financiële bijdrage moeten leveren aan het behoud van 
cultuurhistorische monumenten, zeker van een beeldbepalend kerkgebouw 
als de Martini. Maar als de burgerlijke gemeente de verantwoordelijkheid 
neemt voor een dergelijk kerkgebouw, zal dat zijn namens de hele 
burgergemeenschap. Ook, en misschien wel vooral, namens de numerieke 
meerderheid van niet-gelovigen. 
Onvoorwaardelijke financiële steun aan een steeds verder slinkend 
kerkgenootschap kan de gemeente simpelweg niet uitleggen aan de 
inwoners die niet protestant zijn. Waarom zouden uit de belastingen die 
iedereen samen opbrengt de gebedshuizen van een minderheidsgroep 
moeten worden gefinancierd? 

De kerkelijke gemeente zal derhalve op haar beurt moeten accepteren dat 
hun kerk staat op een plek die de hele gemeenschap toebehoort en dus niet 
exclusief christelijk of zelfs religieus kan zijn, laat staan protestant. Houd de 
kerkelijke gemeente wel vast aan dat exclusiviteitsrecht, dan spreekt het voor
zich dat het kerkgebouw uit eigen bronnen bekostigd zal moeten worden. 

Dat laatste lukt niet, alleen al het bestaan van een stichting van Vrienden van 
de Martinikerk toont dat aan. Voor de kerkelijke gemeente lijkt er geen andere
optie dan in te schikken, flink in te schikken. Kiezen of delen. Kiezen voor een
exclusief gebruik van de Martini als kerk, of delen van het gebouw met 
anderen. 

Het christendom is ooit opgekomen en heeft zich verspreid, om uiteindelijk 
een dominante positie in onze samenleving in te nemen. Dat is historisch zo 
gegroeid, dat kunnen we niemand kwalijk nemen en al helemaal de gelovigen
van vandaag niet. En ik kan me heel goed voorstellen dat het moeilijk is om 
vanuit die zo vanzelfsprekende dominante positie een paar flinke stappen 
opzij te doen. Maar het lijkt mij het proberen waard. 

En dan, dan wordt het Romeinse model waar ik het eerder over had ineens 
weer interessant. Die Romeinse stad waar de basilica aan het forum de 
centrale plaats was waar de gemeenschap samenkwam.  
Met steun van de burgerlijke gemeente zou bijvoorbeeld het welzijnswerk in 
deze Martinikerk zijn intrek kunnen nemen, stichtingen en verenigingen die 
activiteiten bieden die niet winstgevend zijn. 
En misschien kan dat wel in combinatie met commerciële activiteiten, wellicht
zelfs weer zoiets als een markthal. Een overdekte markt met kramen, zoals in
veel steden in Zuid-Europa te vinden is. Een echt publieke ruimte, waar 
iedereen vrij in en uit kan lopen. 



 
In dat geval zouden we spreken van een multifunctioneel centrum, het MFC 
Martini. 
Is er dan nog ruimte voor bezinning, voor “troost, verwondering en twijfel”, 
zoals op de website van de kerkelijke gemeente staat te lezen?
Dat lijkt me wel, maar misschien niet overal in dit enorme gebouw. 

De religie zou dan opschuiven naar een bescheiden positie, heel anders dan 
de afgelopen eeuwen het geval was. De PKN zou dan een van de gebruikers 
worden, op gelijke voet met andere gebruikers. De basilica zou weer een 
basilica zijn zoals die oorspronkelijk was bedoeld.

Maar er is geen reden om de kerk volledig te ont-mantelen. En dat brengt ons
terug bij de mantel van de heilige Martinus. Binnen de muren van die basilica,
dat grote gebouw voor alle Sneekers, is er dan vast wel een capella waar 
plaats is voor degenen er hun geloof willen belijden. 
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